
Van groot naar klein 

(689) 

Om het drieluik (Alphen aan den Rijn, 
Hazerswoude Rijndijk en Koudekerke 
aan den Rijn) compleet te maken, 
moesten we ook even langs de 
hekkensluiter die dag. Het is geen 
grote kringloop, dus eigenlijk hadden 
we beter de volgorde kunnen 
omgooien. Toch beginnen we bij de 
grote, want als ik dan ineens inkak 
hebben we de leukste gehad. Dan is 
het niet erg als het niet lukt ze 
allemaal te bezoeken. 

Na de teleurstelling van de eerdere 
Gaborschoentjes stond daar een 
schattig paar op mij te wachten. Voor 
2,50 mochten ze mee. Daar hoefde ik 
niet over na te denken. Als je een merk 
eenmaal kent, weet je ook dat een 
bepaalde maat goed past.  

Bij de ingang stond een enorme cola-
fles. Toch maar niet, hoewel onze 
zoons echte coma… eh cola-zuipers 
zijn. De flessen zijn niet aan te slepen. 
Gelukkig zijn ze bij de Aldi niet al te 
duur en die hebben ze geaccepteerd. 
Anders moeten ze ze zelf maar 
betalen. Bovendien ben ik al lang blij 
dat ze cola drinken en geen alcohol. 
Toch maar laten staan, die grote fles. 
Wat moet je ermee? 

 

Omdat ik best al verzadigd was van 
alle andere indrukken en het tijd werd 
voor de lunch, heb ik er niet veel 



gekocht. Wel zag ik nog op de valreep 
een boek van Arend van Dam. Die 
boeken zijn echt supergeschikt om 
voor te lezen en gaan veelal over de 
vaderlandse geschiedenis. Ik heb er al 
een paar, deze nog niet (dacht ik) dus 
die ging mee. Thuisgekomen bleek ik 
hem inderdaad nog niet te hebben. 
Nice! Een knipoog.  

Momenteel kom ik veel poppen tegen. 
Hier was ook zo’n schattig boertje en 
boerinnetje. Ik had de neiging ze te 
redden. Ik heb het niet gedaan. Geen 
plaats.  

Mijn verzamelingen moeten kleiner 
worden en niet groter. Deze poppen 
waren ongeveer 30 cm groot. Een 
knalroze Troetelbeertje van ongeveer 
dezelfde afmetingen wat ik met liefde 
cadeau had gedaan aan mijn bestie, 
was echt te prijzig. Die mocht blijven. 
Ook al. Gelukkig hebben we onze 
kettingen waar kleine troetelbeertjes 
aan hangen. Beter!  

 

Gelukkig had ik iets en met een 
dankbaar gevoel reden we 
huiswaarts. Morgen is het pas 
zaterdag. Dan kan ik nog even los. 

Hou je haaks! 

Annet van Ballegooijen, 030326 

 

 

 


