
Rommelig (653) 

 

Omdat het in de kinderhoek vaak 
krioelt van de kinderen merk ik dat ik 
steeds meer mijn aandacht verleg 
naar aardewerk. Bovendien is het 
vaak een rommeltje in de kinderhoek 
en moet je uitkijken dat je je nek niet 
breekt over rondslingerend spul, 
inclusief kinderen. Daarom heeft 
aardewerk momenteel mijn 
aandacht. De prints op servies geven 
me inspiratie. Vaak is het er ook 
minder druk dan in de kinderhoek. 

Vanaf zeshoog kwamen we terecht bij 
Rataplan Diemen. Manlief had van 
tevoren onderzoek gedaan. Goed van 

hem. Dus wij daarheen. Ik voelde me 
blij met mijn overwinning. Nu nog 
kijken of ik leuke spullen kon scoren bij 
Rataplan daar. Een overwinning mag 
je immers vieren?! 

Nu is het zo dat er een bepaalde stijl 
bij Rataplan is. Strak op planken. Dat 
was hier nog niet zo. Of deze kringloop 
nog niet lang Rataplan is? Geen idee. 
Of te weinig vrijwilligers. Het was er 
niet zo opgeruimd als anders. Het 
aardewerk en de andere spullen 
stonden wel op planken, maar veel 
rommeliger. Alsof het erop gekwakt 
was. 

Vooral de boekenhoek. Die was 
chaotisch. Een jongeman met het 
syndroom van Down zat op het 
gemak iets te doen met boeken. Hij 
was omgeven door kratjes vol 
leesvoer die schots en scheef 
stonden opgesteld. Ik heb hem maar 
niet gevraagd of alles vandaag klaar 
moest. Hihi! Ook jeukten mijn handen 
om even te helpen en ik was uiteraard 
supernieuwsgierig wat er allemaal in 
die kratjes zat. Niet gedaan. Braaf! 

Ik scande snel de boeken (wat op de 
planken stond, was wel geordend) 
kocht een exemplaar van Capitool 
reisgidsen. Dit keer de provincie 
Friesland (die ik al bleek te hebben). 
Oeps. Die gaat naar mijn nichtje. Ik 
heb zelf mijn zaakjes dus ook niet 
altijd helemaal op orde. 

Dat vind ik zo heerlijk aan het alfabet. 
Netjes op een rijtje. Daarom heb ik er 



ook wat positieve plaatjes mee 
gemaakt. Leuk om iemand mee te 
verrassen. Je vindt ze in mijn 
webshop. 

Bij het aardewerk zag ik een schattig 
bord waar ik voor bezweek en hoe kon 
het dat ze er nog stonden: drie 
kommetjes van Nijntje. Die liet ik zeker 
niet staan. Mijn knipoog!  

 

Ook stonden er iets verderop twee 
bakjes van Curver. Een grotere en een 
kleinere. Die gaan naar de badkamer. 
De grotere is voor de natte 
washandjes en de kleinere voor mijn 
gebruikte schoonmaakdoeken. Ze 
waren wel een tikkie duur, maar nog 
in nieuwstaat. Yes! 

Een ietwat hoge trap leidde naar de 
eerste verdieping. Nu ik net zeshoog 
achter mijn kiezen had, was dit een 
eitje. Duh! Boven was de kleding en de 
kinderhoek. Heel slim. Dan moet er 
toch moeite worden gedaan om er te 
komen. Een schattige trouwjurk stond 
er te pronken. Ik vond dit keer niets 
van mijn gading (ben al getrouwd) en 
het was tijd om te gaan. Ik griste 
beneden nog snel even een 
haarband met Minnie Mouse oren 
mee en dat was dat. Denk niet dat ik 
die ooit ga dragen, maar ze stond wel 
cute. 

We besloten bij KFC een frietje te 
pakken en dan nog even bij Emmaus 
Haarzuilens te kijken. Die is alleen op 
woensdagmiddag open en de laatste 
zaterdag van de maand. Laat het nu 
woensdagmiddag zijn?! Yes! Daar is 
het pas rommelig, maar wel heerlijk 
schatgraven. 

Hou je haaks! 
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