
Fieperdepiep (658) 

 

Ja, ik denk dat ik weer een nieuwe 
fascinatie heb. Om het geen obsessie 
te noemen. Doordat ik bezig was met 
de trap en Dikkertje Dap, werd mijn 
aandacht gewekt door de illustraties 
van Fiep Westendorp. Wie kent haar 
niet? Ze is de illustrator van Jip en 
Janneke. Mede door haar zijn zij zo’n 
enorm succes geworden. En ik smelt 
altijd bij haar illustraties. 
Fieperdepiep!  

Als zoonlief vrij is, heb ik altijd de 
neiging hem te vragen even naar de 
kringloop te rijden. Toch weet ik me 
vaak te beheersen. Niet altijd. Ik ben 

ook maar een mens. Dus toen hij niets 
te doen had, durfde ik het te vragen. 
Hij vond het geen probleem. Of hij het 
goed vond als mijn bestie meeging. 
Ook helemaal oké. Nice. En hopen dat 
ik iets tegenkom van Fiep. 

Gelukkig staat er echt wel het een en 
ander, maar intussen heb ik ook al 
wat boekjes kunnen scoren bij de 
kringloop. Zo leuk! Het meisje in mij 
wordt er blij van. Om toch een grens 
te stellen aan deze nieuwe 
verzameling, heb ik met mezelf 
afgesproken dat ik enkel boekjes 
koop. Dus het leuke spelletjes wat ik bij 
Rataplan Woerden tegenkwam, liet ik 
liggen. Met moeite. 

Ook de Beatrix Potter spulletjes 
mochten blijven. Braaf, Jet! 

 

Mijn bestie zag een superleuk kastje 
en ik kwam een grote rieten mand 
tegen.  



Bekentenis: ik ben nogal een 
rommelkont. Ja, I know. Dat is een 
vreselijke combi met veel spullen 
hebben. Gelukkig kan ik ook redelijk 
goed opruimen als ik het te bont heb 
gemaakt. 

Echter, het is me nooit gelukt mijn 
avondkleding (nee, geen galajurk, 
maar een ruimzittend huispak) 
fatsoenlijk op te ruimen. Het zwerft 
altijd door onze slaapkamer. Deze 
mand brengt uitkomst. Ik kan het er 
nu inkwakken, samen met nog meer 
zwerfkleding. Hihi! Ben er zo blij mee. 
Echt een knipoog. Dan wordt het ook 
meteen makkelijker om nee te zeggen 
tegen het spelletje Fieperdepiep.  

Jammergenoeg zit er uiteraard 
copyright op die leuke plaatjes van 
Fiep. Hoe leuk zou het zijn als ik ze kon 
gebruiken voor de positieve plaatjes 
in mijn webshop. Gelukkig staan er 
genoeg mooie plaatjes.  

Zoonlief kocht niets, maar was blij dat 
hij mij en mijn bestie een plezier kon 
doen. De schat! 

Hou je haaks! 

Annet van Ballegooijen 

 

https://annetsalfabet.nl/positieve-plaatjes/

