
Wel of niet (631) 

Wel of niet kopen. Dat is de vraag. Ik 
zag een porseleinen mandje met een 
mooi gouden randje. Dat zou weleens 
geld waard kunnen zijn. Begerig pakte 
ik het op. Voor € 5 ging het mee. Wie 
weet zou ik er geld aan kunnen 
verdienen. Toen kwam het verstand. 

Ook dit keer stelde Rataplan 
Ravenswade niet teleur. Ik zag het 
mandje, maar nog meer inspireerde 
mijn oog. Een van die dingen was een 
schattig bordje met gouden rand met 
een biddend jongetje. Geen 
makersmerk erop, maar de tekst vond 

ik mooi. Het was het avondgebedje in 
het Engels. 

Het deed me denken dat ik zelf nog: Ik 
ga slapen, ik ga moe zong voor het 
slapengaan en dan in het Engels. Voor 
maar € 1 mocht het mee. Een knipoog. 
Dit maakte meteen dat ik het mandje 
toch terugzette. Ik ging er niets mee 
doen. Het paste niet bij mij. Het bordje 
daarentegen zag ik al hangen in het 
washok, wat ik heb omgetoverd tot 
nostalgieruimte. 

Blij dat ik al iets had van mijn gading 
spotte ik ook een rood tafeltje. Het is 
niet zo heel bijzonder, maar het is van 
Idea en de poten kunnen los. Dan kan 
het toch mee in de auto, die al 
volgepropt zat met twee stoelen. Hihi! 

In de vitrinekasten zag ik schattige 
raceauto’s die ik manlief probeerde 
aan te smeren, maar hij had geen 
belangstelling. Tja, dus heb ik ze ook 
maar laten staan. Ik heb nu echt 
genoeg verzamelingen. Hij heeft er 
een stuk minder. 

Maar mijn Sneeuwwitje-verzameling 
is naar de overloop verhuisd. De 
ruimte die ontstond heb ik gebruikt 
om manliefs Formule 1-verzameling in 
te stallen. Door hem ook ruimte te 
geven, voel ik mezelf minder schuldig 
voor mijn verzameldrang. Hihi! 

Terwijl ik naar de kassa liep om af te 
rekenen, zag ik ineens iets waardoor ik 
mijn broer appte. En ook even 
wachtte op antwoord. Vaak zie ik iets 
voor anderen, maar als het duurder is 



dan € 3 dan vraag ik liever of ik het 
mee zal nemen. Wel of niet. Geen 
antwoord is helaas niet meenemen. 
Dus hou je app op zaterdagochtend 
in de gaten. Ik zou het zomaar kunnen 
zijn. 

Iets wat niet zo tijdgevoelig is, zijn de 
positieve plaatjes die ik heb 
ontworpen Je vindt ze in mijn 
webshop. En voor nog geen euro per 
stuk kun je je er geen buil aan vallen. 
Wel of niet? Wel! 

Hou je haaks! 

Annet van Ballegooijen, 310126 

https://annetsalfabet.nl/positieve-plaatjes/
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