
Uitverkoop (571) 

Er wachtte ons een leuke verrassing 
bij Kringlopik, waar we zaterdag 
aanwaaiden. Alles voor de helft van 
de prijs. Nice! Tijd om eens goed te 
kijken of er iets leuks bij zit. Uitverkoop 

in de kringloop. 

Het is een fijne, overzichtelijke shop 
met beneden de meubels en 
woonaccessoires en boven 
serviesgoed, boeken, speelgoed, 
kleding en de rest. Ik speur eerst altijd 
de benedenafdeling af. De prijs ligt 
aan de hoge kant, maar nu er 50% 

korting was, keek ik extra goed. Ik was 
niet van plan de halve kringloop te 
kopen, maar wellicht zag ik nog iets 
leuks. 

Mijn oog viel op een schattige 
Delfsblauwe vaas. Niet te groot, nog 
helemaal gaaf en nu slechts € 2,35. 
Die mocht mee. Ik zag ook nog een 
Perzisch vloerkleed, maar kon mijn 
enthousiasme niet op manlief 
overbrengen. Ik moet ook zeggen dat 
ik vloerkleden niet zo snel 
tweedehands koop. De gedachte aan 
andermans bacteriën doet me rillen. 

Boven is de kringloop onderverdeeld 
in kamers. Eerst de kerstkamer in. Ik 
zag nog een beeldje van Mickey met 
kerstboom. Helaas paste hij niet bij de 
rest van de verzameling, dus die 
mocht blijven. Ik merk dat ik toch echt 
steeds kritischer word. Dat stemt me 
vreugdevol. 

Tussen al het moois en lelijks spotte ik 
een aantal bruine medicijnflesjes. Ze 
gaven zo’n nostalgische vibe, dat ik 
besloot er 3 mee te nemen. Bij de 
boeken speurde ik naar mijn favoriete 
schrijfster, momenteel Sarah Lark. Wat 
kan zij fantastisch schrijven. Geen 
boeken van haar. Ook bij de 

reisgidsen ving ik bot. 

De kinderafdeling kon me ook niet 
voorzien van iets leuks. Ik wandelde 
via de technische afdeling terug naar 
de kamer met wat schilderijlijsten. 



Helaas niets nostalgisch. Wel wat 
lijsten met mooie passe partouts. 
Toch maar gelaten voor wat ze 
waren. Zelfs met korting nog te duur. 

Ik ging weer naar beneden nadat ik 
manlief de flesjes in handen had 
gedrukt. De trap is nogal steil en mijn 
rib herinnerde me nog steeds aan 
mijn valpartij. Ik dwaalde nog even 
beneden rond en laat ik nu in de hoek 
iets geweldigs zien. Ik had ze bij een 
eerder bezoek al opgemerkt, maar 
niet gekocht. Te duur, maar nu met 
50% korting. Yes, een knipoog! 

Het waren twee louvreluiken. 
Geweldig! Nog geen idee waarvoor ik 
ze ging gebruiken, maar toch kochten 
we ze. Joepie! Mijn aankoop van de 
dag. Manlief was uiteraard wat 
minder enthousiast. Hij zag de klusbui 
al hangen. Maar ze mochten mee. Hij 
houdt ook van louvre. Dat scheelt. 

We betaalden, propten ze in de auto 
en vervolgden ons avontuur. Nog 
even naar IJsselstein. Kijken wat de 
Snuffelhoek heeft. 

Soms wil ik ook wel eens een sale 
houden met mijn webshop, maar een 
euro per plaatje is toch best al een 
koopje nietwaar? 

Hou je haaks! 

Annet van Ballegooijen, 061225 

https://annetsalfabet.nl/gedichten/

