
Hetzelfde (557) 

Omdat het ingelijste borduurwerk wat 
ik vrijdag had gezien toch bleef 
rondzoemen in mijn hoofd reden we 
op zaterdag na Gouda even langs bij 
de Roemeniëmarkt. Ik had het 
borduurwerk van mijn mams 
meegenomen om te kijken of het 
even groot was. Dat werd een 
teleurstelling. Het schilderij in de 
winkel was groter. Het was wel 
hetzelfde tafereel, wat dan wel weer 
leuk was. 

Ik hield de lap bij het schilderij en 
manlief vroeg ik of hij een foto wilde 
maken. Dat leek me zo leuk om je te 
showen. Die van mijn moeder is 
helderder van kleur en past dan ook 

weer beter bij mij. Deze lijst ging niet 

passen… 

Maar ik loop al een tijdje te zoeken 
naar een lijst en ik wil dit ook 
afronden. We speurden nog even 
rond naar een andere lijst, liefst met 
passe-partout. Dan kun je 
oneffenheden makkelijk wegwerken. 
Na even zoeken vonden we toch een 
mooie lijst. Manlief keek met een 
kundig oog of de achterkant los kon 
(dat kon ik natuurlijk ook, maar ik wilde 
hem ook de ruimte geven). Ik heb 
hem straks ook weer nodig bij het 
ophangen ervan. 

De lijst werd goedgekeurd. 
Ondertussen liep er een vrijwilliger 
mee te kijken naar onze zoektocht. Ik 
vond het leuk om te vertellen van het 
borduurwerk en ze luisterde 
geïnteresseerd. Het is echt een 
knipoog als mensen geïnteresseerd 
zijn. Alleen al daardoor is dit een van 
mijn favoriete kringloopshops. Ik 
beloofde een foto te maken en te 
laten zien als het gelukt was. Voor 
mezelf een stok achter de deur om er 
werk van te maken. 

De twee tijgers liggen er ook nog. Die 
brullen ook om een plekje. Ik heb nog 
een borduurpatroon liggen van een 
tijger. Zal ik toch proberen nog een 
laatste poging te wagen deze te 
borduren? Of zal ik gewoon het 
plaatje van de voorkant inlijsten? Of 



bij de kringloop kijken of ik nog ergens 
een tijger kan scoren? Ik besluit het 
laatste. Mijn borduurzijde heb ik 
immers ook verkocht. Dan zou het 
weer in de papieren gaan lopen en 
dat wilde ik niet. 

Waarom ik na de twee tijgers nog een 
tijger wil? Omdat ik van drie hou. We 
hebben ook drie zoons. Ik heb ook ooit 
geleerd dat bij het inrichten van je 
huis het ook mooi is als je drie 
soortgelijke dingen in huis hebt. Zo 
hebben we drie grote Mickey’s. Ik wil er 
wel meer, hoor, maar het geld 
ontbreekt. 

De lijst mocht mee. Nu eens kijken of 
het me lukt er iets moois van te 
maken. Als ik het verpruts, kan ik altijd 
nog het borduurwerk bij hen kopen. 
Hihi! Dat is meteen het voordeel van 
het ontwerpen van plaatjes en het 
schrijven van gedichten. Als het niet 
bevalt, kan ik het altijd aanpassen. 
Neem gerust eens een kijkje in mijn 
webshop. 

Hou je haaks! 
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