
Eeuwigheidszondag (559) 

Herdachten we vroeger op 
Oudjaarsavond de overledenen in de 
kerkdienst, nu gebeurt dat op 
eeuwigheidszondag, de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. De 
zondag voor Advent (het uitzien naar 
Kerst). Dat was afgelopen zondag.  

Eerder had ik me voorgenomen om 
na mijn teleurstelling bij het UWV 
meer weer eens dapper te zijn en 
bepaalde dingen weer op te pakken. 
Ik ben zelfs antidepressiva gaan 

proberen om het iets makkelijker te 

maken. 

Nu ik echter plat op mijn plaat ben 
gegaan en ik zelfs thuis niet lekker zit, 
werd het toch weer thuis achter het 
scherm. Ik ben wel uiterst dankbaar 
dat het kan op die manier. Een 
miniplus uit de coronatijd. Manlief 
bleef bij me, omdat ik ook duizeliger 

ben dan anders. 

Sinds een half jaar hebben we een 
nieuwe dominee met de gave van het 
woord. Het is een feest om naar hem 
te luisteren. Hij was bezig met een 
prekenserie over Ruth en Naomi. 
Naomi die haar man en zoons verliest 
en berooid terugkomt naar Israël met 
een Moabitische schoondochter Ruth. 
Die trouwt met de Joodse Boaz en ze 
krijgen een kind, de voorvader van 
koning David en dus ook van de Here 
Jezus. 

De dominee sprak over hoe Naomi’s 
kleinzoon haar tot vreugde was in 
haar ouderdom. Je weet dat ik het 
best moeilijk kan hebben met het 
ontbreken van kleinkinderen. Maar hij 
zei er nog iets bij. Dat de Here dingen 
in je leven geeft, die je nieuwe energie 
en kracht geven. Dat bleef hangen. 

Zou het zo kunnen zijn dat mijn 
kringstrooptochten een knipoog van 
God zijn? Dat dit op dit moment een 
manier is om het leven vol te houden? 
De ene tuiniert of wandelt of leest of 



bezoekt mensen of is druk met wat 
anders. Ik ben dankbaar dat dit me 
wel gegeven is en misschien hoef ik 
me er dan voortaan minder schuldig 

over te voelen. 

Misschien niet super belangrijk voor 
de eeuwigheid, maar als je er iemand 
mee zegent ook weer wel. Ik ga nog 
maar weer verder met het vullen van 
tasjes. Eens kijken wie ik er blij mee 
kan maken met een leuk plaatje uit 
mijn webshop erbij. Kleine gaven 
kunnen ook van eeuwigheidswaarde 
zijn. 

Hou je haaks! 
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