De vloer is lava (544)

Na mijn debacle met de printer op de

zoldertrap moest ik noodgedwongen
aan de slag om de trap een nieuw
kleurtje te geven. Aangezien de printer
had gekozen en ik het daarmee eens
was, werd het rood. Zoonlief huist op
zolder en met post-its gaf ik aan op
welke trede hij mocht stappen en op
welke niet. De vloer is lava, noemde hij
het.

Ik kende het spel niet, maar het geeft
de situatie wel goed weer. Je mag
maar op bepaalde gedeeltes komen.

Ik had mijn schilderstenue uit de kast
getrokken, een pot verf gekocht en
was met tegenzin aan de slag
gegaan. Zo ‘n trap is echt een grote
klus. Het scheelt dat de trap grijs was,
wat ik eigenlijk echt niet mooi vond. Ik
had hem opgeleukt met stickers van
Pooh. Die moesten er eerst af. Daarna
schuren en ontvetten. Dat had ik
manlief willen laten doen, maar de
schat had ook al een plank moeten
ophangen.

Ik raakte meermalen buiten adem en
merkte aan mijn hart dat dit niet echt
prettig was. Toch ging ik maar door.
Die trap was een doorn in mijn oog.
We kochten bij de Gamma
fantastische Flexa trapverf in de kleur
Cardinal (rood, laten mengen). Na het
afplakken kon ik los. Nu is het zo dat ik
zelf vaak even kleurrijk word als het
project waar ik mee bezig ben. Hoe ik
dat klaarspeel? Geen idee.

Gelukkig kon ik tussendoor mijn
handen wassen en had ik
lotiondoekjes die ook fantastisch hun
werk deden. Na twee keer verven ziet
hij er goed uit. Zoonlief is blij dat hij
zonder lava weer de trap af kan en ik?
Ik ga op zoek naar witte stippen om
op de aantredes van de trap te
plakken, nadat Dikkertje Dap als tekst
is afgekeurd. Net als andere leuke

teksten.



De trap beneden heb ik ook al eens
onder handen gehad. Die is zwart en
heeft de tekst uit Psalm 133. Komt ziet
hoe goed hoe lieflijk is het dat zonen -
Van hetzelfde huis als broeders
samenwonen. Dat is mijn wens als
moeder. Nu worden het stippen, want
daar worden we blij van. Het past ook
wel een beetje bij onze achternaam
en zeker bij mijn ontwerpen. Zie
hiervoor ook mijn webshop.

Zodra de trap af is, zal ik hem showen.
Of je komt een bakkie doen, dan kun je
hem live bewonderen. Gelukkig is de

vloer niet langer lava.
Hou je haaks!
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