
Ik hoef… (5) 

 

Ik vroeg aan God, wat moet ik nu? Dit 
antwoord werd in mijn hart gelegd: Je 
hoeft alleen maar van hem te 
houden. 

 

Ik hoefde alleen maar van je te 
houden 

Toen je pril op mijn buik werd gelegd 

Ik jouw moeder ben geworden 

Mijn zoon, mijn liefde was meteen 
oprecht  

 

Ik hoefde alleen maar van je te 
houden 

Toen je een kleine dreumes werd 

Steeds meer je eigen weg wilde leren 

Niet door vooroordelen of angsten 
versperd 

 

Ik hoefde alleen maar van je te 
houden 

Toen ik mijn angsten met je vader 
deelde 

Hem vertelde dat jij toch echt 

Liever met meisjes dan met jongens 
speelde 

 

Ik hoefde alleen maar van je te 
houden 

Toen mijn angst bewaarheid bleek 

Je niet langer wilde verbergen 

Dat je liever naar mannen dan 
vrouwen keek 

 

Ik hoef alleen maar van je te houden 

Nu je uit de kast gekomen bent 

Want veroordelen zullen de mensen 
jou  

Van mij geen woord hierover, stoere 
vent 

 

Ik hoef alleen maar van je te houden 

Als je ooit zult trouwen met een man 

Naast je zal ik staan, geen enkele 
verklaring 

Die dit ooit veranderen kan 

 

Ik hoef alleen maar van je te houden 

Want je gaat je weg met God 

Hij is trouw en zorgt voor jou 

Hij bewaakt jouw levenslot 

 

…alleen maar van je te houden! 
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