
Komkommertijd (162) 

Eigenlijk wil ik veel meer lezen dan ik 
nu doe. Vroeger verslond ik boeken bij 
de vleet en dat zou ik weer moeten 
doen. Maar zelfs iemand achter de 
geraniums (voor mijn gevoel 
komkommertijd) heeft het druk met 
van alles en nog wat, zoals haken, 
ontwerpen, tv-kijken en meer. In het 
lezen komt het klad, maarrr…  

… daar heb ik nu een oplossing voor 
gevonden. Omdat ik ook heel veel 
haak, lukte het niet om en en te doen. 
En te haken en te lezen. En te haken en 
tv te kijken lukt wel. Door al dat haken 
heb ik ontdekt dat ik de meest basis 
patroontjes het leukste vind.  

Aangezien ik die basis patroontjes (in 
mijn geval granny squares) kan 
dromen en zelfs in mijn slaap kan 
haken. Ja, serieus. Ik val weleens in 
slaap en mijn handen blijven dan 
haken. Haha! Dan moet het toch niet 
zo moeilijk zijn om te haken en te 
lezen.  

Dat kan dus inderdaad. De stapel 
boeken tot aan het plafond kan dan 
eindelijk gaan slinken en dat doet me 
goed en motiveert me meer te lezen 
en minder tv te kijken. Ik moet alleen 
nog een hele grote clip zien te scoren 
om het boek open te houden, want 
mijn handen zijn druk met naald en 
draad.  

Nu zeg je misschien: je kunt toch of of 
doen? Of lezen/tv kijken of haken? Dat 

kan dus niet. Dat ging vroeger al niet 
en nu nog steeds niet. Als ik ga lezen 
zonder iets in mijn handen, ga ik 
snoepen of op mijn vingers kluiven of 
nagels bijten of val ik in slaap. Haak ik 
zonder hersenspinsels of mooie 
gesprekken dan is me dat veel te saai.  

Nu maar hopen dat er niet teveel 
afleiding op tv komt. Gelukkig is het 
zomer, komkommertijd op tv. Hoewel 
B & B vol liefde weer begint. Ik ben er 
nog niet uit of ik dat ga kijken. Vorig 
jaar wel gedaan. Of ik daar nu zoveel 
wijzer van ben geworden, is de vraag. 
Ook is the Great British Bake-off 
gestart. Die wil ik niet missen.  

Ik hoop echt dat ik aan die stapel 
boeken toe kom. Een kwestie van 
prioriteit in komkommertijd.  

Hou je haaks!  
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