
Je draai vinden (160) 

Ik zag de paniek in haar ogen en 
voelde me met haar verbonden. Ik 
zou dit ook doodeng vinden in de veel 
te grote auto van de zaak. In de auto 
bij haar zaten twee jonge kinderen. 
Die konden in ieder geval niet te hulp 
schieten. Ze kon haar draai niet 
vinden.  
 
Ze kwam over de brug aanrijden en 
moest rechtsaf. Het is daar uiterst 
krap, doordat de straatjes zijn 
gemaakt toen er nog geen auto’s 
waren. Wij hebben zelf - nu onze 
jongens zo’n beetje zijn uitgevlogen of 
een rijbewijs hebben - onze Opel 
Zafira ingeruild voor een Agila. Voelt 
wel een beetje als een downgrade, 
maar het scheelt heel wat poen. En je 
hoeft niet bang te zijn dat je de bocht 
niet haalt.  
 
Ze nam de draai niet ruim genoeg 
vanaf de brug en daardoor zag ik het 
ontstaan: paniek. Als ze door zou 
rijden, zou ze tegen de stenen poort 
rijden. En terug was ook spannend. 
Hoe ver kon ze achteruit? Niet veel. Er 
was niet veel ruimte. Echt zo’n bocht 
die je in een keer goed moet nemen.  
Omdat het zonnetje scheen, had ik 
het raampje naar beneden en zij ook. 
Ik hoorde haar zeggen: ‘Dit kan ik niet. 
Ik ben bang’. Achter haar stonden nog 
meer auto’s te wachten en achter ons 
inmiddels ook. Een patstelling. Wat 
nu?  
 

Omdat ik zelf weet wat angst is, 
stapte ik zonder veel nadenken uit. Ik 
liep naar haar toe en sprak vol 
zelfvertrouwen (ahum): ‘Ik ga je 
helpen. Jij kan dit’’ Op mijn 
aanwijzingen manoeuvreerde ze 
voor- en achteruit, terwijl ik 
nauwlettend oplette of ze niets raakte. 
En jawel, even later kon ze wegrijden. 
Helemaal blij. Ze had haar draai 
gevonden.  
 
Ik complimenteerde haar: ‘Goed 
gedaan! Jij kunt dit!’ Ze glom! Toen er 
even later weer een auto de draai niet 
kon maken, sprak een fietser die 
naast ons stond te wachten: ‘Je kunt 
wel verkeersbrigadier worden’. Hij had 
alles geamuseerd gadegeslagen. 
Gelukkig kon deze chauffeur zichzelf 
uit zijn benarde positie bevrijden.  
 
De smile die mijn reddingsactie 
opleverde, bleef de hele dag op mijn 
gezicht geplakt. Het motiveert me om 
met mijn designs aan het werk te 
blijven en deed me beseffen: zelfs een 
held op sokken kan een heldin zijn in 
het klein. Hierin heb ik mijn draai 
gevonden. Zou God ook zo naar ons 
kijken? De Leeuw van Juda? Als wij 
met Zijn hulp weer een stapje verder 
komen? Vast wel!  
 
Hou je haaks!  
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