
Theedoos (150) 

Als kringloopshoppers pur sang krijgen we 
(manlief en me) weleens van iemand een 
opdracht of een vraag. Of we willen kijken 
of we iets tegenkomen. Dit keer was het een 
theedoos en kwam het verzoek van onze 
oudste.  

Echter, net toen we wilden kijken, appte hij 
en vertelde dat hij al voorzien was. Jammer! 
Ik vind het altijd leuk om gericht naar iets 
op zoek te gaan. Natuurlijk kom je op zo’n 
moment veel theedozen tegen. Net nu je ze 
niet meer nodig hebt.  

Verder hebben we niet nagevraagd welke 
het was geworden tot we hen dit weekend 
weer spraken en het gesprek op de 
theedoos kwam. Hoe dat gebeurde? Oh ja, ik 
weet het weer. We waren op een verjaardag 
en daar kregen we een adventkalender met 
daarin een heleboel verschillende 
theesoorten. Aangezien thee niet zo snel 
over de datum gaat, kunnen we die nog 
prima gebruiken.  

Zoonlief trok meteen alle vakjes open op 
volgorde van nummer. Zijn vriend sloeg dat 
gade en wilde op zijn beurt ook wel wat 
vakjes openmaken in een willekeurige 
volgorde. Maar zoonlief was zeer bezitterig 
en een tikkie autistisch. Alles moest op de 
juiste volgorde. Dat was vroeger ook al zo 
als we naar de zoo gingen. Meneertje 
dicteerde alles en o wee, als we van de 
route afweken.  

Manlief en ik kregen er ook eentje en toen 
heb ik die aan mijn schoonzoon gegeven, 
die lekker alle vakjes door elkaar open 
drukte. Zoonlief moest dit met lede ogen 
aanzien. Arme hij! Haha! Een beetje 
leedvermaak mag wel, toch? Als 
compensatie voor alle dierentuinbezoekje 
op routenummer.  

Afijn, toen kwam het gesprek dus op de 
theedoos. En wat hadden ze voor doos 
gekocht? Eentje van Blond Amsterdam! 
Waar ik fan van ben. Ik wist niet eens dat ze 
daar theedozen van hadden. Een rondje 
Google resulteerde zelfs in meerdere 
exemplaren. Dat ik dat had gemist!? 

Omdat ik pas jarig ben geweest, heb ik nog 
wat centjes en je snapt dat ik daar een 
theedoos mee ga shoppen. Misschien wel 
meerdere, want er zijn er sowieso drie. Nice! 
Past ook zo leuk bij de mokken die 
tevoorschijn komen als er iemand op 
(verjaars)visite komt. 

Ook als mijn bestie komt, komen de leuke 
mokken tevoorschijn. Ik kies dan altijd twee 
bijpassende. Zij de kleine voor de koffie, ik 
de grote voor de thee. Te leuk! Manlief en ik 
drinken ‘s avonds uit de mama en papa 
varianten.  

Terwijl ik dit schrijf, bedenk ik ineens dat ik 
ook nog bordjes heb van Blond Amsterdam. 
Die staan onderin de kast stof te happen. 
Het wordt hoog tijd dat ik die ook eens 
opvis en dan ga gebruiken. Ongebruikt in de 
kast laten staan is zo zinloos. Dat heb ik te 
vaak gedaan.  

Eerst maar eens een mooie theedoos scoren. 
En dan lekker alle theezakjes per soort 
sorteren. Dat wel. Misschien wel een leuk 
idee om ze op alfabetische volgorde op te 
bergen. Net als de plaatjes in mijn webshop, 
waarvan ook series zijn die per alfabet gaan. 
Dat creëert overzicht. Heeft mijn zoon die 
tik toch van mij. Ai!  

Ik heb nu een heleboel verschillende 
theezakjes en dat rechtvaardigt ook de 
aanschaf van meerdere theedozen, vind je 
niet!? Weer een leuke verzameling! In combi 
met iets wat ik al heb.  

Hou je haaks! 
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