
Niet zo chique (151) 

Het was niet zo chique van me, dat geef ik 
ruiterlijk toe. Maar ik voelde mijn obsessie 
voor verzamelen opspelen en besloot me te 
bedenken. Dat resulteerde in een vervelend 
vervolg.  

In een opwelling zei ik ja tegen een mooi 
Britto-beeld op een Facebook-groep. Had ik 
dat maar niet gedaan. Afijn, ik kreeg een 
berichtje van de verkoopster. Verzenden of 
ophalen? Dat alleen al. Niet, hoi Annet, wat 
leuk dat je mijn beeld wilt kopen.  

Ik benaderde haar keurig met haar naam en 
zei dat ik geïnteresseerd was. Ze vroeg of 
het via België of Nederland verzonden 
moest worden. Begin juni was ze in 
Nederland. Dan zouden we tot die tijd 
wachten met het uitwisselen van onze 
gegevens.  

Ik was er al een beetje onrustig onder. 
Gewoon omdat ik met mezelf had 
afgesproken dat ik geen beelden van Britto 
met de klassieke Mickey zou sparen. En nu 
had ik toch ja gezegd. Omdat mijn geweten 
me niet met rust liet, heb ik ‘s avonds een 
berichtje gestuurd dat ik afzag van haar 
beeld.  

Had ik de reden niet genoemd, was ik er 
misschien mee weggekomen. De reden was 
dat ik een ander beeld had gezien, die ik wel 
‘mag’ verzamelen. Een groot Pooh-beeld van 
een andere Disney-kunstenaar Jim Shore. 
Niet zo chique, I know.  

Er kwam een niet zo vriendelijk berichtje 
van haar. Hier was ze niet blij mee. Snap ik. 
Ik heb sorry gezegd en dacht dat daarmee 
de kous af was. Nou, echt niet dus.  

Ik werd de groep uitgekegeld. Zonder uitleg. 
Dat was nog niet alles. Ik kreeg later vi 
iemand waarbij ik ook weleens beeldjes 

koop, een screenshot. In dat screenshot 
word ik met mijn Facebook-profiel 
afgeschilderd als een funshopper. Iemand 
die zegt dat ze koopt en het niet doet.  

Natuurlijk is dat zo, maar hé, er waren geen 
details uitgewisseld. Er waren nog geen 
verzendlabels gemaakt, ze had nog niets 
ingepakt, ik had dezelfde dag dat het te 
koop kwam, meteen gereageerd dat ik me 
bedacht had. Ik mag me niet bedenken, 
maar zij mag me wel (in een andere groep 
waar ik niet lid van ben) aan de schandpaal 
knopen. Bizar.  

Heel eventjes voelde ik me Joost Klein. 
Veroordeeld worden zonder verweer is niet 
fijn. Hoewel het voor hem heel veel extra 
volgers heeft opgeleverd, ben ik benieuwd 
of mijn klantenaantal voor mijn leuke 
plaatjes zal toenemen. Haha!  

Via via kon ik een beheerder achterhalen en 
heb hem gevraagd naar de reden. Ik had met 
haar een akkoord en als ik dat schend, word 
ik uit de groep gegooid, zo vertelde de 
beheerder. Ik bedankte hem voor de uitleg.  

Maar blijkbaar mag je vervolgens iemand 
dan zomaar aan de schandpaal nagelen. Dat 
wel. Niet in die groep uiteraard. Maar wel 
elders. Ik was shocked. Leven we echt in zo’n 
wereld? Niet zo chique. 

Eén voordeel: de volgende keer dat ik dit 
beeld zie langskomen, hoef ik het sowieso 
niet meer. Het geeft me een vervelend 
gevoel.  

Hou je haaks enne… laat je niet gek maken! 
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