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Hoewel ik ernstig fan ben van Stylecraft 
Special Dk en Colour Crafter, glipt er af en 
toe een bolletje Zeeman of Wibra 
tussendoor. De prijs doet me altijd 
watertanden. Daarom een gehaakte 
Oekraïense deken.  

Zo kocht ik onlangs geel en blauw garen en 
sloeg aan de haak met granny squares 
haken. Zo leuk!  

Elk vierkantje is anders. Ik begon met 4 rijen 
blauw en 1 rij geel, daarna 1 geel, 3 blauw, 
1 geel, vervolgens 1 blauw, 1 geel, 2 blauw, 
1 geel, etc. Zo krijg je een mooi 
kleurverloop. 

Met zwart en de join-as-you-go-methode 
haakte ik het geheel aan elkaar. Daarna 
doneerde ik een gehaakte Oekraïense deken 
aan de vluchtelingenopvang in Montfoort,  

Zij is lekker royaal geworden. Zo kunnen er 
veel mensen van genieten. Even een 
knipoogje nu het leven zo anders is 
geworden.  

Hopelijk doen de kleurtjes (van de Oekraine 
vlag) hen denken aan thuis en verliezen ze 
de hoop niet ooit nog eens terug te kunnen 
keren.  

Op naar een volgend project. Daar was ik 
eigenlijk al mee bezig, want zeg nu zelf: 
welke haakster heeft maar een project per 
keer op haar naald staan? 

Mijn haaktip voor jou:  

Er zijn heel veel combi’s mogelijk van 
granny squares. Mix ze door elkaar en maak 
er een deken van. 

Vind je granny squares haken ook helemaal 
geweldig? Kijk dan eens in mijn webshop. 
Er staan diverse leuke patronen. Leuk voor 
jezelf of om weg te geven. Wie maak jij blij? 

Hou je haaks! 

Annet van Ballegooijen, 07022023 

https://alfabetshop.etsy.com/

