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Waardoor is jouw haakverslaving ontstaan? 
Ik weet nog goed hoe die van mij ontstond. 
Het begon met een krantenartikel wat ik las 
op de verjaardag van een goede vriendin. 
Hierin stond de vermelding van een nieuwe 
trend die was overgewaaid uit Engeland of 
Amerika: een CAL haken. En het duurde niet 
lang of ik ging aan de haak voor de 
gehaakte CAL als tweepersoons deken. 

Jij kan toch haken? 

Destijds had ik een klein bedrijfje en haakte 
ik kastranden en randjes om handdoekjes 
dus mij werd de vraag gesteld: 'jij kan toch 
haken?' 

Wat er toen gebeurde? Het leek wel of zich 
een luik opende in mijn hoofd en een hele 
partij wol kwam eruit vallen met inspiratie. 

Nou en of ik haken kon. Ik had het toen 
alleen nog niet zo veel gedaan. Ik kan al 
haken vanaf de lagere school. Mijn moeder 
was ook heel creatief en breide veel. Ik was 

dus meer een breister, maar haken kon ik 
ook. 

Meteen ben ik aan de haak geslagen 

Je begrijpt dat toen ik thuis kwam van die 
verjaardag met het artikel ik meteen wil 
insloeg en aan de haak ben geslagen en 
eigenlijk niet meer ben gestopt. 

Alles moest ervoor aan de kant: huishouden, 
man, kinderen. Nee hoor, geintje. Maar ik 
was wel superenthousiast en dat ben ik nog 
steeds! 

Meteen het diepe in met een tweepersoons 
deken 

Deze eerste deken werd meteen een 
tweepersoons versie. Hoezo de lat hoog 
leggen? 

Deze deken heet ook gewoon CAL. Later 
kregen ze namen. Ik haakte hem in rood wit 
blauw khaki en na heel veel uurtjes kwam ie 
bij ons op bed te liggen. 

Het rood wit blauw sloeg ik in bij Wibra 
(Saskia) en Zeeman (Royal) en de khaki 
kleur was Mocha van Stylecraft Special Dk. 
Die is wel iets dunner, maar ik haakte die 
kleur met een halve naald groter. En dat 
ging prima. Aan de haak voor de gehaakte 
CAL als tweepersoons deken. 

De gehaakte CAL als tweepersoons deken is 
een variatie van diverse steken, zoals de 
bobbelsteek, het Catherines wheel, stokjes, 
granny stripes en nog veel meer. Echt 
superleuk om te doen en leuk als opstarter 
voor mijn andere projecten die daarna nog 
volgden. 

Ik heb ook hierna diverse andere CAL's 
gehaakt. Echt heel inspirerend. Je leert er 
zoveel van. ik heb van allemaal een 
haakblog geschreven, zodat je een beeld 
krijgt van het hoe en wat. 

https://www.wolplein.nl/stylecraft-special-dk


Ik ben inmiddels een echte liefhebber van 
granny squares en corner to corner haken. 
Granny squares ontspannen maximaal. C2c 
haken is super als je een plaatje wilt haken 
of tekst. Echt een aanrader. 

De gehaakte CAL als tweepersoons deken 

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ook 
deze heb ik weggegeven. Dit gebeurt wel 
vaker, haha. 

Toen wij onze slaapkamer veranderden en 
alleen blauwtinten nog maar welkom 
waren, heb ik deze deken aan een goede 
vriendin (in Kenia gegeven). Het deed haar 
denken aan Nederland. Dat is niet zo raar 
met deze kleuren. 

Zelf ben ik toen weer aan de haak geslagen 
en heb twee dekens gehaakt voor ons eigen 
bed. Want tja, als je je slaapkamer aanpast, 
heb je meteen weer een excuus om een 
nieuwe deken te haken. 

Dit werd een stoere strependeken en eentje 
in de mandsteek. Je leest erover in een 
ander haakblog. Een tweepersoons deken is 
wel een enorme klus. Het is wel tanden op 
elkaar en niet teveel nadenken hoeveel 
werk het is. 

Mijn tip voor jou: 

Als je nog niet weet of haken iets voor je is, 
start dan met een goedkoop garen. 

Hou je haaks! 

Annet van Ballegooijen, 13112019 

 

https://annetsalfabet.nl/twee-gehaakte-granny-square-dekens/

