
Barbie (148) 

Vroeger vond ik haar al fantastisch en dat is 
eigenlijk zo gebleven: Barbie. De glamour 
die erbij hoorde, de leuke kleertjes, het 
mooie gezichtje. En niet te vergeten: haar 
slanke taille. Ik kreeg mijn eerste Barbiepop 
van de oma van vaderskant. Ik weet dat ik 
vooral op jaar voetjes kluifde. Beetje cru, 
weet ik nu.  

Later kocht ik van mijn zakgeld een 
Fleurpop, het zusje van Barbie. Ik zag haar in 
de etalage van de speelgoedwinkel. Ik koos 
voor haar omdat ze schaatsen aanhad en 
zo’n wollig schaatspakje. Ik was verliefd toen 
ik haar zag en spaarde mijn zakgeld bij 
elkaar.  

Ik voelde me net als in de gelijkenis van de 
man met de schat in de akker. Hij verkoopt 
wat hij heeft om de akker te kopen. Vinted 
en Marktplaats waren nog onbekend. Het 
hele internet was trouwens nog een 
onontdekte wereld, maar ik probeerde wel 
zuinig te zijn (wat ook toen al een enorme 
opgave was voor een shopaholic als ik).  

Toen het eindelijk zover was en ik de pop 
kopen kon, was ze weg uit de etalage. Wat 
een pech! Gedesillusioneerd ging ik naar 
huis. Huilend vertelde ik het mijn moeder. 
Zij was met me begaan en adviseerde me 
om terug te gaan en het na te vragen.  

Normaalgesproken ben ik niet zo’n held. Iets 
met grote mond en klein hartje, maar ik 
wilde de pop zo graag. Met het geld goed 
weggestopt en een dosis moed stapte ik de 
winkel binnen en vroeg de verkoopster naar 
de pop. De eigenaar kwam erbij en ze bleek 
er nog te zijn. Yes!  

Ik legde het geld neer en verwachtte de pop 
mee te kunnen nemen. Helaas! De pop was 
in de aanbieding toen ze in de etalage 
stond, maar nu niet meer. De eigenaar zag 

mijn beteuterde gezicht en besloot 
ruimhartig dat ik de pop toch nog mocht 
kopen voor de aanbiedingsprijs. Wat een 
schat! 

Met mijn aanwinst ging ik naar huis en blij 
liet ik de pop zien. Daarom heeft Barbie nog 
altijd een enorme aantrekkingskracht voor 
me. Ze herinnert me aan deze fijne 
gebeurtenis. Onlangs kocht ik een paar 
Barbies bij de kringloop en bij het Kruidvat. 
Ik was helemaal klaar voor een nieuwe 
verzameling.  

Toen kwam de tekst weer boven: verzamel 
geen schatten op aarde. Tja, de Barbies zijn 
inmiddels naar de crèche van de kerk 
verdwenen. Teveel verleiding als ik ze hou. 
Gelukkig kan ik mijn verzamelei wel kwijt in 
mijn webshop bij het maken van mijn 
plaatjes. Mijn Fleurpop ligt ergens op de 
vliering, samen met de Barbie met 
afgekloven voetjes. Die mogen blijven.  

Hou je haaks! 
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