Obsessie (85)

Hou jij ook van verzamelen? En dat, als je
begint, je niet meer stoppen kunt? Hoe
voorkom je dat verzamelen een obsessie
wordt?

Ik heb daar wel last van. Daarom volgt hier
een bekentenis als verzamelaar. Ik ben
wellicht een beetje raar. Zodra ik iets leuk
vind, wil ik het gaan verzamelen.

Het lijkt wel of er een knop om gaat en
obsessief begin ik te graaien. Herkenbaar?
Maar hoe voorkom je dat verzamelen een
obsessie wordt?

Naarmate mijn verzameling vordert, merk ik
dat het onbegonnen werk is om alles te
verzamelen. Ik verzamel namelijk om er
gelukkig van te worden, een beetje licht in
je leven, even een knipoogje.

Als mijn verzameling echter geen structuur
meer heeft, word ik er ongelukkig van. Het
brengt onrust. Zo verzamel ik Mickey
beeldjes, da's geen verrassing. Maar alles
verzamelen is ondoenlijk. Daar moest een
oplossing voor komen.

Hoe voorkom je dat verzamelen een
obsessie wordt? Goeie vraag. Nu op zoek
naar het antwoord. Valt niet mee voor
iemand die behoorlijk verslaafd is
(shopaholic confessions).

Dan ga ik dus kaderen. En tijdens dat
afbakenen, merk ik dat ik dan vooral voor
series wil gaan die ik compleet kan maken.
Haalbare verzamelingen.

Door dat kaderen lijkt het of ik weer een
beetje op aarde landt. Ik wil niet dat mijn
verzamelingen een obsessie worden. Het
lijkt wel of ik dan wakker word, zo van: waar
ben ik mee bezig? Het slokt me op, kost een

heleboel tijd en geld en word ik er dan blij
van? Nee dus.

Verzamelen maakt me happy, absoluut.
Toch merk ik dat het me pas rustig maakt
als het compleet is.

Om je een voorbeeld te geven: ik verzamel
beeldjes van Sneeuwwitje en de zeven
dwergen. Ik was dus aan mijn graaierij
begonnen.

Nu ze bij elkaar op de plank staan, geven ze
me geen vreugde, omdat het een allegaartje
is en dat brengt onrust. De schaal is
verschillend, de ene is groot en de ander
kleiner.

Daarom heb ik de hele verzameling
verkocht en ben opnieuw begonnen. Nu heb
ik dus een serie van de zeven dwergen. Een
complete verzameling. Dat geeft rust en
zorgt ervoor dat de storm ook in mijn hoofd
weer kalmeert. En daar kan ik intens van
genieten.

Hoe voorkom je dat verzamelen een
obsessie wordt?

Door af te bakenen. Zo combineer ik dus
mijn liefde voor dingen die compleet zijn
met mijn verzamelwoede. De kracht van

combineren.

En ja, soms koop ik weleens een beeldje
omdat dit gewoon supercute is. Dat moet
kunnen toch. Even een knipoogje.

Ik schrijf ook gedichten om mijn gevoelens
en obsessies te relativeren. Dat helpt me
om met beide benen op de grond te blijven
staan.

Een aantal van die gedichten zijn als
printable te koop in mijn shop. Er komen er
steeds meer bij. Neem gerust een kijkje.


https://annetsalfabet.nl/winkel/

Ben je net zo'n shopaholic als ik? Kijk dan
of je het kunt kaderen, voordat je een
verzameling hebt zonder kop of staart.

Meer tips en tops vind je in de andere
knipoogjes. Neem gerust een kijkje en lees
ze lekker door. Ze zijn doorspekt met
handige hacks, maar ook de nodige humor
tref je aan.

Hou je haaks!
Annet van Ballegooijen, 16122020
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