
Niet het vliegtuig (138) 

Het was zes weken weg na negen jaar 
ellende en ik was in de gloria. Goed passend 
bij een mooie kerststemming. Echter, nu 
heb ik alweer twee aanvallen 
hartritmestoornissen binnen een week 
achter de rug. Tijd voor een 
midwinterdepressie. Dat was een beetje 
mijn instelling, totdat ik de film Maverick 
keek.  
Een quote in de film bleef hangen en I love 
quotes (kijk maar eens in mijn webshop). 
Tom Cruise (een van mijn favoriete acteurs) 
zei het. It’s not the plane, it’s the pilot.  
Heel vroeger keek ik deel 1: Topgun, een 
prachtige film over de beste piloten die met 
gevechtsvliegtuigen het uiterste van 
zichzelf en van hun vliegtuig vragen. Dat, 
gecombineerd met een stukje rivaliteit, kom 
maar op!  
De film Maverick staat op Netflix. Ga gerust 
kijken. Weer eens iets anders dan een 
kerstfilm (hoewel die ook erg leuk kan zijn).  
Ruim 35 jaar dus dan de eerste film Topgun 
volgt nu Maverick, een aanrader. Aan het 
eind moest ik toch een paar traantjes 
wegpinken. Dat is altijd een goed teken. Een 
minder goed teken is het feit dat ik nu voor 
de tweede keer in een week 
hartritmestoornissen kreeg.  
En dat na zes weken rust, waarin ik hoopte 
dat ik eindelijk achter de geraniums 
vandaan kon, weer een eigen auto kon 
kopen en mijn zelfstandigheid kon 
opbouwe. Die hoop is nu weer de bodem 
ingeslagen. Zo balen. Ik heb er even geen 
woorden voor.  
Tot ik de film keek en Tom Cruise die 
uitdrukking bezigde: het is niet het vliegtuig 
(mijn lijf), maar de piloot (mijn instelling). 
Het is niet belangrijk hoeveel talenten je 
hebt, wel hoe je ze gebruikt. Ondanks dat ik 
me nu echt rot voel, heb ik nog steeds de 
keuze om de hoop niet te laten varen. Te 
blijven hopen op beterschap en dat leuke 
gele autootje wat ik op het oog heb.  

Ik denk dat ik die uitspraak maar verwerk in 
een mooie printable. Door er mee aan de 
slag te gaan, hoop ik ook mijn frustratie 
over deze terugslag te verwerken. Ik sta aan 
het roer. Toevallig! En weet je wat 
misschien nog mooier is? Ik ben eigenlijk 
slechts co-piloot. God heeft mijn levensroer 
in handen en daar veetrouw ik op.  
 
Hou je haaks, dan doe ik het ook.  
 
Annets Alfabet, 27-12-2018 
 
 

https://www.facebook.com/annetsalfabet?__cft__%5b0%5d=AZWBPxy9BRrfDiAXQrMjNycDxtlmDDmwKDqE-xw_TRgMDfEkBvrwk8s8qMTHu4YjMLcjRvgYhuKIEXQeON7qyWc0Wfxg7ZwMs7DO83s4G5AiBsB9CnmbaZBhE9ewUxoUBN8Y_JoxXmZPwgeTruWqqVdbsS15Sxa4mFYHK83LCkEgrBlyc7XOXtb2yPF-spGz8NE&__tn__=-%5dK-R

