
Knobbel (45) 

Een tijdje geleden constateerde ik een 
flinke knobbel in mijn borst. Ik was niet 
meteen in paniek. Vier jaar geleden had ik 
dit ook al gehad en toen was er niets aan de 
hand, behalve een geheel onschuldige 
cyste. Maar toch was ik er niet gerust op. 
Een knobbel in mijn borst zorgt voor stress. 

Daarom ging ik er toch maar mee naar de 
huisarts. Gelukkig hebben we een 
vrouwelijke. Vind ik toch net even prettiger. 

Vooral nu ze een beetje zakkende zijn 
(knipoog). Ze constateerde inderdaad een 
flinke knobbel. 

Het beleid is altijd: een mammografie laten 
maken. 

Jakkie. Niet iets waar ik naar uitkeek. De 
gedachte aan de vorige keer deed de tranen 
nog in mijn ogen springen. 

En er moest natuurlijk iemand mee, omdat 
ik nog steeds niet zelfstandig ben. 

Er was nog iets anders aan de hand. De arts 
haalde namelijk het verslag van de vorige 
mammo tevoorschijn. 

Bleek daar in te staan, dat ik na 3 maanden 
terug moest komen, omdat er kalkspatjes te 
zien waren. Ik werd gewoon beroerd. 

Ik had destijds de diagnose cyste gehad en 
nooit te horen gekregen dat ik de huisarts 
moest bellen voor de officiële uitslag en al 
helemaal niet dat ik 3 maanden terug moest 
komen. 

Ik was behoorlijk aangeslagen toen ik de 
praktijk verliet. Ik had gewoon borstkanker 
kunnen hebben ontwikkeld zonder dat ik 
me van enig kwaad bewust was. 

Daardoor werd mijn mammo wat minder 
onbevangen dan ik gedacht had. 

Wat als er grote tumoren in mijn borsten 
zaten? Een knobbel in mijn borst zorgt voor 
stress. 

Ik moest er niet aan denken. 

Voor mijn afhankelijkheid kwam heel snel 
een oplossing in de vorm van een 
supergoede vriendin die ook moest voor 
een controle-mammo. 

En zo besloten we samen te gaan. Echt een 
leuk uitje, maar niet heus. 

We maakten een afspraak en mochten een 
uur na elkaar naar de borstencrusher. 

Man, man, dat is echt geen pretje. Het doet 
nog pijn. 

Ik hoorde later het Wereldkankerdag is 
vandaag. 

Wat fijn is dat er meteen gekeken wordt en 
bij mij werd er nog een echo gemaakt. 

En ja hoor, een fikse cyste. Niets ernstigs. Zo 
dankbaar! 

Ze kon hem leegzuigen (met een apparaat), 
maar dat moest ik zelf betalen. 

Ik zei dat ik het nog wel zou afwachten. Je 
ziet er aan de buitenkant niets van. Als er 
echt een knobbel te zien zou zijn, zou ik het 
wel doen. 

Ik ben wel een beetje ijdel op mijn borsten. 

Een knobbel in mijn borst zorgt voor stress 

Ze hebben meteen ook mijn mammo van de 
vorige keer erbij gehaald en er bleek geen 
verandering te zijn. Brave borsten! Echt een 
knipoogmomentje om te vieren. 



Fijn dat dit wel oké is. Ook mijn vriendin 
was helemaal in orde. Super! 

Als de rest van mijn lijf zich ook een beetje 
gaat gedragen, kan ik weer verder met mijn 
leven. 

Je kunt beter zekerheid hebben dan je 
constant zorgen maken. 

Gelukkig liep dit met een sisser af. De 
knobbel blijft er zitten, ik hou hem in de 
gaten. Toch vraag ik me af hoe ik 
gereageerd zou hebben als het wel iets 
vervelends was geweest. Stress in de tent. 
Ik heb die gevoelens in woorden proberen 
te vangen in een van mijn gedichten. 

Nog meer gedichten vind je op mijn 
website. Een aantal gedichten staan in mijn 
webshop. Neem gerust een kijkje. Dat kost 
niets, alleen wat tijd. 

Hou je haaks! 

Alle knipoogjes op een rij vind je onderaan 
deze pagina. 
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