
Kerstavond (137) 

Gisteravond was het de derde keer dit jaar 
dat ik naar de kerk ging. Gewoon omdat het 
nog niet gaat met mijn lijf, met mijn hoofd, 
met de angst dat het fout gaat, omdat dit al 
zo vaak is gebeurd.  
De eerste keer was tijdens de 
Avondmaalsdienst in maart. De tweede keer 
toen onze jongste belijdenis deed. Dan 
moet je als moeder. Geen keuze. Gelukkig 
ging dat goed, ondanks de stress van het 
feit dat hij mijn gedicht voorlas. Misschien 
is goed het juiste woord niet. Het ging.  
Fijn is het dan dat er mensen zijn die je 
bemoedigend toeknikken of zeggen dat ze 
blij zijn je te zien. Zo ook gisteravond als 
mensen duidelijk blij reageren. Zo fijn! Er 
kwam een oud-predikant preken. Eentje die 
ik heel hoog heb staan, omdat hij ook zijn 
portie tegenslagen heeft gehad, maar nog 
steeds preekt.  
Omdat er een kerstzangdienst werd 
gehouden op het dorp, zou de preek kort 
zijn. Er zaten ook zangers in de kerk, 
vandaar. Bovendien wilden veel mensen 
gaan luisteren. Dit was mijn moment om 
ook naar de kerk te kunnen. Kort en bondig, 
love it! En het Kerstevangelie gehoord: dat 
Jezus kwam als een Kind voor ons, zodat wij 
er voor anderen kunnen zijn.  
Best spannend na zoveel tijd om weer in de 
bank te zitten, weer onderdeel te zijn van 
de gemeente. Ik had deze week nog een 
forse aanval hartritmestoornissen gehad, 
dus heel veel vertrouwen had ik niet in mijn 
lijf. Onderweg nam mijn hart ook nog even 
een roffeltje. Tuurlijk! 
Maar het voelde heel vertrouwd. En het 
lukte. Manlief had zijn vrije avond van de 
kerkenraad, dus die ging mee. In mijn eentje 
had ik het nooit gekund, maar samen ging 
het goed.  
En dan is het zo fijn om die bemoedigingen 
te krijgen, niet in het minst van mijn bestie. 
Zij zit altijd aan de andere kant van de kerk. 
Ik zit in het oude deel, zij in het nieuwe. Ze 
zag me, zwaaide en haar duim ging 

omhoog. Ik zag haar, zwaaide terug en ook 
mijn duim ging omhoog. Dat helpt zo! 
Iemand die in je gelooft, die je bemoedigt 
en net zo blij is als ik.  
Later liep ik terug met manlief en vertelde 
hem wat helpt in zo’n situatie. Geen 
opmerking als: ga er vanuit dat het goed 
gaat. Of het komt goed. Maar het helpt pas 
echt als iemand je de ruimte geeft om weg 
te gaan als het niet gaat. Die op het 
moment dat jij niet gaat, klaar voor je staat. 
Niet wegloopt, wegkijkt of weggaat, maar 
blijft en helpt en ziet. 
Dat wil ik ook met mijn ontwerpen in de 
vorm van printables en haakpatronen doen. 
De ander laten merken dat je er voor haar 
bent.  
Goede Kerstdagen gewenst enne… hou je 
haaks!  
Annets Alfabet, 25-12-2023 
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