
Hoarder (52) 

Ben je net zo verzot op verzamelen als ik? 
Lees dan vooral verder. Heb je hier 
helemaal niets mee? Dan kan ik je niet echt 
blij maken met dit blog. Scrol dan vooral 
door. Want ik wil het graag met je hebben 
over verzamelen. En dan met name over 
hoe voorkom je dat je een hoarder wordt? 

Zelf ben ik nog net geen hoarder (een 
ongezonde verzamelaar, die niets weg kan 
doen), hoewel er mensen in mijn omgeving 
zijn die bij deze bewering hun vraagtekens 
zullen zetten. 

Maar geloof me, af en toe verdwijnt er ook 
weer heel veel rommel richting kringloop of 
rommelmarkt. 

Ik heb goede afspraken met mezelf gemaakt 
om te zorgen dat ons huis niet vol spullen 
komt te staan. 

Eén van die afspraken is bijvoorbeeld dat ik 
als Disney-fan niet teveel beeldjes mag 
verzamelen. 

Jim Shore maakt mooie beeldjes van Mickey 
en de rest van de clan. 

Ik heb afgesproken (met mezelf) dat ik 
alleen van Mickey (en Minnie) beeldjes mag 
verzamelen. 

En hoe moeilijk het ook is, als ik dat niet 
doe, gaat het mis, financieel maar ook met 
de hoeveelheid die ik heb. 

Er is een winkel in Venlo die Haddon Hall 
Tiffany heet. Ze verkopen o.a. prachtige 
Disney-exemplaren en de ene na de andere 
spectaculaire actie komt langs op Facebook. 

En omdat ik zeer geïnteresseerd (lees: 
nieuwsgierig) van aard ben, volg ik hen op 
de voet! 

Zo krijg je heel vaak bij een bepaald 
bestelbedrag een beeld gratis. 

Ook hierin ben ik streng voor mezelf. Is het 
geen Mickey van Jim Shore, dan doe ik het 
niet. Hoe sterk. 

Naast Jim Shore is er nog een andere artiest 
die ik enorm bewonder. 

Hij heet Romero Britto. 

En ook hij heeft prachtige Disney-beelden 
gemaakt. 

Met allerlei vrolijke kleurtjes. Hiervan is een 
supergave Facebookgroep. 

Tja, en dan komt er een leuke actie langs: 
een mooi beeld van Sneeuwwitje gratis bij 
een bestelling van € 69 of meer. 

Wat doe je dan? Mijn eerste impuls was om 
Mickey van Britto te bestellen, maar omdat 
ik met mezelf heb afgesproken dat ik alleen 
Mickey van Jim Shore spaar (hoe verleidelijk 
ook), heb ik gekozen voor Dopey van Britto. 

Zo hou ik mijn verzameldwang enigszins 
onder controle. Hoe ik tot een dergelijke 
beslissing kom? 

Ik splits mezelf even in de Verstandige-ik 
(VI) en de Disney-ik (DI): 

DI:         Oh, kijk eens wat een fantastisch 
beeld. Die moet ik hebben! Nu meteen. 

VI:         Hé, wacht eventjes. Dit is Mickey, 
maar geen Jim Shore. Dat doen we niet. 
Hupla, uit je winkelmandje en snel. 

DI:         Maar hij is zo leuk! (pruilgezicht) 

VI:         Toch doen we het niet. Dit is niet de 
afspraak. Van Mickey doe je alleen Jim 
Shore. 

https://haddonhalltiffany.nl/c-3601008/beelden-figurines/
https://haddonhalltiffany.nl/c-3601008/beelden-figurines/
https://www.facebook.com/groups/1389131857935495/


DI:         Dan wil ik iets anders. Wat mag dan 
wel? Een Sneeuwwitje-beeld van Britto 
misschien? 

VI:         Dat is wel een goed idee. Wat is je 
budget en wat ga je dan bestellen? 

DI:         Ik wil in ieder geval voor € 69 
bestellen, want dan krijg ik de Showcase 
van Sneeuwwitje erbij. 

VI:         Oké, doe dat dan maar. Maar dan 
ook geen Mickey van Britto. Alleen 
Sneeuwwitje. 

DI:         En de dwergen? 

VI:         Die mogen ook, want die horen bij 
Sneeuwwitje. 

DI:         YES! 

Zo geschiedde. Ik bestelde Dopey van Britto 
en krijg de showcase van Sneeuwwitje er 
gratis bij. En zeg nu zelf: Dopey is 
supercute, nietwaar? 

Iedereen blij! En ja, zo hou ik mezelf 
enigszins in bedwang. 

Totdat er iets langskomt waar ik zo van 
onder de indruk ben dat het me helemaal 
niets meer uitmaakt van welke serie het is 
(shopaholic confessions). 

Dan MOET ik het hebben. Hier kom ik op 
een ander blog op terug. Ik heb namelijk 
iets gedaan waar ik heel trots op ben. 

Hoe voorkom je dat je een hoarder wordt? 

Geen hoarder of toch wel? Jij mag het 
zeggen. Het helpt in ieder geval om 
afspraken te maken. 

Voordat je een verzameling start, spreek 
met jezelf af wat je wel en wat je niet gaat 
kopen. Enne… sterkte bij de beslissing. 

 

Meer lifestyle blogs vind je op mijn website. 
Doe er letterlijk en figuurlijk je voordeel 
mee. 

Mijn liefde voor verzamelen heb ik ook 
ingezet om mooie gedichten vol positieve 
woorden om te werken tot digitaaltjes. 
Ideaal om cadeau te geven als het leven 
lastig is. Je vindt ze in mijn webshop. 

Hou je haaks! 

Annet van Ballegooijen, 07042020 

 

 

https://annetsalfabet.nl/mindsetblogs/
https://annetsalfabet.nl/gedichten-in-de-shop/

